
 

Beste mensenkinderen, 

 

 

Ik heb een groot probleem! Kunnen jullie me alsjeblieft helpen? Het zit zo: 

ik was op weg naar het heksenfeestje van mijn oudtante Heksemien. Oh 

ja, zelf ben ik ook en heks maar dat hadden jullie wel door denk ik. Ik 

had mijn koffer aan mijn bezemsteel gehangen. Maar toen ik aankwam 

zag ik dat de koffer was opengegaan… Al mijn spulletjes zijn eruit 

gevallen: 

Mijn toverstok, mijn toverketel, mijn lepel, mijn toverflesjes, mijn glazen 

bol en  mijn beste toverboek. 

Toen ik van schrik ging landen is ook nog mijn heksenbezem gebroken. 

Nu kan ik niet meer terugvliegen… en de dieren in het bos rekenen op 

mij! Er zijn namelijk veel dieren ziek en ik breng ze elke dag een 

toverdrankje om ze beter te maken. De toverrecepten hiervoor liggen bij 

mijn toverhuisje in het bos. Willen jullie me helpen? Als je goed kijkt en 

leest kunnen jullie ook de drankjes wel maken en dan naar de dieren 

brengen. Ik denk dat jullie juf wel weet waar het heksenbos is. Het huisje 

is vlakbij de witte boom met de heksenbezem. Ik doe mijn best om lopend 

terug te komen om zelf weer die arme lieve zieke dieren in het bos te 

helpen. Maar ik ben er nog niet! 

Als jullie ook de toverspullen kunnen vinden ben ik helemaal blij! 

 

 

De allerbeste groeten van 

Toverheksje Petronella 

 


